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Oktober 2025 

 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         

Elbasterwei 1A,  9151 KN Holwert, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 

 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  

 

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  

  K. Schreiber, Vleesmarkt 29,  9101MH  Dokkum 

                             tel. 0519-252041/ 06-36499071 

 

Beheerder: W. Verbeek, Stasjonswei 37 

 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561695 / 06 12631366 

 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 

 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  

 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 

 

Predikant: vacant 

 

 

 

Willibrorduskerk: 

Tsjerkestrjitte 11, Holwert 

 

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw: 

 A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwert 

 tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl  

 

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  

Holwert, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 

 

Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 

  



Meditatie 

 

God is de bron van al het leven, dé levensbron 

Geestelijk water is een basisbehoefte. Stroom jij of ben je afgesloten van de 

waterbron? We hebben Gods water elke dag nodig om ons geestelijk leven 

stromend en fris te houden. Iedereen heeft denk ik wel haar eigen gewoontes 

om haar geestelijk water op peil te houden. Belangrijk is dat we het niet 

afdoen met een dagelijkse geestelijke gieter, maar ons elke dag laten 

overspoelen door een frisse regenbui van Gods aanwezigheid. Want is het je 

wel eens opgevallen dat als je de planten elke dag met de gieter water geeft, je 

alleen de bovenkant goed nat krijgt en niet de diepere grondlaag? Een goede 

regenbui dringt door tot diep in de grond. Laat daarom elke dag Zijn Woord, 

warmte, liefde en aanwezigheid doorstromen tot in het diepste van je zijn. 

In Jeremia 17:7-8 lezen we hoe belangrijk dit is: ‘Gezegend wie op de HEER 

vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan 

water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet 

op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, 

steeds weer draagt hij vrucht.’ (NBV21) 

We kennen allemaal tijden van droogte in ons leven. Dit kan allerlei oorzaken 

hebben: moeite, ziekte, verdriet, moeilijke situaties, gewoon omdat het even 

niet lekker gaat, of… vul zelf maar in. Daarom is het zo belangrijk om in 

tijden van bloei dagelijks overvloedig van de bron te drinken, zodat je goede 

wortels hebt als er een droge tijd in je leven komt. 

 

Opnieuw verfrissen 

Misschien ben je door omstandigheden in je leven afgesloten geraakt van het 

Levende Water, of is een dagelijkse gieter alles wat je nu kunt opbrengen.  

In Psalm 16:11 staat: ‘U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde 

in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.’ (NBV21)  

God, de bron van het leven, is de oorsprong van alles wat het leven verfrist en 

onderhoudt, en Hij wil ook jouw geestelijk leven opnieuw verfrissen! Zodat jij 

weer op krachten kunt komen en op een dag weer zelf onder de frisse 

regenbui van Gods aanwezigheid kunt gaan staan. 



Stel jezelf de vraag waarin je geestelijk leven op dit moment niet 

(over)stroomt, en ga hiermee aan de slag door dagelijks onder de frisse 

regenbui van Gods aanwezigheid te gaan staan. Totdat ook dat stukje in jou 

overstroomt van de waterbron. 

Bron: Studiebijbel 

Deze gastoverdenking is geschreven door Mienke Elisabeth. 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 
 

 

 

 

 

Zondag 5 oktober ’t Sintrum  

09.30 uur - Dhr. J.Y. v.d. Wal, Moarre    organist: dhr. J.S. Heeringa 

Beamer: dhr. V. Vellinga 

Coll. 1. Diaconie t.b.v. Joods en Palestijnse kinderen        

         2. Kerk en Pastoraat  

         Deurcoll.: onderh. Gebouwen 

WEL kindernevendienst  

Kerkrijden: J. v.d. Hoek 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Zondag 12 oktober ‘t Sintrum 

09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum  organist: A. Kooistra 

Coll. 1. Diaconie       beamer: dhr. A. Vellema 

         2. Kerk en Pastoraat 

Deurcoll.: onderh. Gebouwen 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: A. Kooistra 

 

 

 



Zondag 19 oktober Foswert Ferwert 

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert  

Organist: dhr. K. Schreiber 

Collecte: Zending Werelddiakonaat tbv Bangladesh   

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: P. Bandsma 

 

 

Zondag 26 oktober ’t Sintrum 

09.30 uur - ds. T. Huttenga, Burgum         organist: dhr. K. Schreiber 

Beamer: dhr. S. Hoekstra 

Coll. 1. Diaconie        

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. Gebouwen 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: W. Schaap 

 

 

Zondag 2 november ’t Sintrum  Inname deeldoosjes 

09.30 uur – dhr. P. Beintema         organist: dhr. A. Kooistra 

Coll. 1. Zending Najaarszending China      beamer: mw. S. Bandsma   

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. Gebouwen 

WEL kindernevendienst  

Kerkrijden: A. Kooistra 

Koffiedrinken na de dienst 

 

      
 

Verjaardagen       Oktober 

 

1 Mevr. A. Hiddema- Meindersma  Stasjonswei 29, 9151JM, Holwert 

12 Dhr. J. Boonstra      Dongeradyk 67, K109,       

                                                                      9101 GC, Dokkum 

12 Mevr. T. Koree-Dijkstra   Foswerterstrjitte 71, K208,  

                                                                      9172PS, Ferwert  

17 Mevr. E. Bloem-Reiding    Beyertstrjitte 97, 9151KG,  

                                                                      Holwert 

25 Dhr. B. Grevink     Tsjerkestrjitte 4, 9151 HV,  

                                                                      Holwert 

31 Mevr. R. Duinstra- Vrieswijk  Stjelpspaad 5, 9151JB, Holwert  



Jubilea  

 

Op 19 oktober herdenken 

Dhr. W.K. Boersma en mevr. M.J. Boersma,  

Miedwei 9, 9151 AH,  Holwert 

dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden.  

 

Alle jarigen en jubilaressen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods 

zegen! 

 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand november verschijnt in week 43 

Kopij uiterlijk donderdag 16 oktober inleveren bij: 

         A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl. 

 

 

 

Nieuws uit de wijken 

 
Wijk 1 

 

Sinds april ben ik wijkouderling van wijk 1. Dat u nog niets van mij gelezen 

heeft komt doordat ik de kopijdatum een paar keer “verzeten” heb, daar kan ik 

mezelf alleen maar de schuld van geven. Gelukkig is het al deze maanden 

behoorlijk rustig geweest in de wijk. Maar mocht er iets zijn, u kunt mij altijd 

bellen, mijn telefoonnummer staat achterop het kerkblad bij kerkvervoer. Als 

ouderlingen hebben we niet overal oren en ogen, dus er ontgaat ons wel eens 

wat helaas. Maar als er wel iets is graag bellen. Voor degenen in mijn wijk die 

ziek zijn, of verdriet hebben, wil ik iedereen veel sterkte en kracht toewensen 

en Gods onmisbare zegen. 

 

Hartelijke groet van Alie Kooistra-Bosgra. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Wijk 2 

 

Terwijl ik bezig ben met het schrijven van nieuws uit wijk 2, kijk ik naar 

buiten. 

Het waait stevig en zo nu en dan regent het. De dikke jas kan weer aan, de 

herfst is aangebroken. 

Het kerkenwerk wordt weer opgestart, er is weer kindernevendienst , er zijn 

weer vergaderingen en activiteiten in `t Sintrum. 

Zr. A. van der Ploeg-Dijkstra heeft de laatste chemokuur gehad en dat is goed 

nieuws. 

We hopen en bidden voor een geheel herstel. 

Groet Pieter. 

 

 

 
Wijk 3 

 

Broeder E Boonstra, van Aylvawâl, kreeg afgelopen maand een moeilijk 

bericht te verwerken. Na een medisch onderzoek kreeg hij te horen dat 

hij leverkanker heeft. Er is besloten om geen behandeling meer op te 

starten. Verdrietig voor zowel Eise als voor Jantsje. Wij bidden de 

familie kracht toe voor de komende tijd en vertrouwen op onze 

Schepper, Die ons de troost geeft dat Hij niemand verloren laat gaan. 

 

Verdriet en gemis bij ook bij zuster Alie Veenstra Banga nu ze haar 

man Ale al sinds 31 juli moet missen. Ze hebben samen nog 5 weken in 

Foswert kunnen wonen en aan activiteiten kunnen meedoen. Hier is Alie 

heel dankbaar voor, ook al was het maar een korte tijd. Ook Alie 

willen we kracht toebidden en de troost van onze God. Alie is nu 

ondertussen verhuisd naar een andere kamer binnen Foswert. Kamer 126.  

 

Broeder W Douma, Hemmingawei, is lelijk gevallen op zijn arm/schouder. 

Gelukkig is de arm niet gebroken maar wel heel pijnlijk. We wensen 

broeder Douma een goed herstel toe en hopen dat hij de arm op den duur 

weer kan gebruiken. 

 

Janke T 

 

 

 

 



Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 8 september 

2025. 

 

 
Welkom en Opening 

Preses br. G. Bilker heet ons welkom, hij leest een stukje: “Laat een kleine 

kaars branden” 

Wij moeten in ons kleine deel van de wereld beginnen verkeerde dingen te 

veranderen. 

Verander de wereld, begin bij jezelf. Het is makkelijker zich aan te passen en 

in de groep op te gaan, dan tegen de stroom in te zwemmen. Weersta de 

verzoeking de weg van de minste weerstand te nemen en ga dapper de weg 

die u voor de juiste houdt, ook wanneer u hem alleen moet gaan. Preses gaat 

ons voor in gebed. 

Preses voegt hier wat persoonlijke woorden aan toe. De batterij is weer 

opgeladen na de vakantie. Wij staan weer voor een nieuw vergaderseizoen. 

Nieuwe uitdagingen, beslissingen, minder leuke beslissingen. Niet alleen in 

onze gemeente, maar ook in 

andere kerkelijke gemeentes. De wereld veranderen doen wij niet, wij doen 

alleen ons best. 

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 14 juli 2025 

De notulen van 14 juli 2025 worden goedgekeurd en ondertekend. 

 

Personalia en Pastoralia 

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden. 

 

Tsjerkeblêd, Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen. 

Wij bespreken het Tsjerkeblêd. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

 

Per mail: 

  Er zijn weer heel veel mails binnengekomen. Scriba heeft een aantal  

  doorgestuurd. 

-   Nieuwsbrief Petrus.{ diverse keren } 

-   Protestantse kerk Nederland {diverse keren} 



-   Bible Factory, bijschrift bijbels 

-   Meezing festijn 

-   Stjoer 

-   Steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie 

 

Per Post 

-  Ouderlingenblad 

-   Protestant 

-   rouwkaart br. A. Veenstra geboren 11-04-1951 overleden 30-07-2025 

    We nemen een moment van stilte in acht. 

 

Moderamen 

-  Het moderamen heeft een gesprek gehad met de preek- en  

   organistenvoorzienster. Het preekrooster van 2026 is rond. Ook is er  

   weleens een dienst om 11.00 uur. Wij hebben altijd nog een beamerdienst   

   achter de hand als het een keer niet lukt om een voorganger te krijgen. Met  

   de organisten hetzelfde; één organist heeft aangegeven om minder diensten  

   te begeleiden i.v.m. verhuizing. ls alternatief kunnen wij nog meezingen met  

   de beamer, of een gelegenheidsorkest van “de Bazuin”. 

     

Actielijst 

-  Geen bijzonderheden 

 

 Smalle kerkenraad 

-  Zij hebben nog niet vergaderd. 

  

Diaconie/ ZWO-E 

-   Zij vergaderen 29 september. 

-   Zij zijn bezig met het organiseren van een ouderenmiddag op 21 november. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

-  Geen nieuws. 

    

College van kerkrentmeesters 

-  Er gaat een gesprek plaatsvinden met Alde Fryske Tsjerken, wij gaan de  

   Afspraken duidelijk op papier zetten. 

-  BHV {Bedrijfshulpverlening} is in Nederland een wettelijke verplichting  

   voor alle werkgevers. Dit geldt dus ook voor gemeenten die behoren tot de  

   Protestantse Kerk. 

   Dit houdt in dat tijdens elke kerkdienst er een gekwalificeerde BHV moet  

   zijn. 

-  de schilder gaat het schilderwerk bijhelpen. 



Classis/cluster 

-  Er is nog niet vergaderd. 

 

IKO 

-  In de kerstnachtdienst gaat dhr. J. Klimstra voor, muzikale medewerking  

   van het waddenkoor. 

 

Commissie bijzondere diensten 

-  Zij zijn druk bezig met de voorbereiding van de startdienst op 21 september.  

   Anke Hoekstra en Jelmer Visscher gaan voor, er is iets voor de kinderen van  

   de kindernevendienst en ook aan de oudere jeugd wordt gedacht, muzikale  

   medewerking  van “de Bazuin”. 

    

  Website 

– Geen nieuws 

 

Andere bezochte vergaderingen 

-  Er zijn geen andere vergaderingen bezocht. 

    

Gemeenteavond 

- De gemeenteavond wordt vastgesteld op 24 november. 

 

Volgende vergadering 

-  De volgende vergadering is op maandag 20 oktober. 

 

Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

-  fam. Kooistra maakt ’t Sintrum schoon, zij geven aan dat de grote  

   schoonmaak zo langzamerhand wel een opgave wordt. 

   Fam. Verbeek geeft aan dat zij ook al diverse schoonmaakklussen gedaan  

   hebben. Ze stellen voor een doe-dag te organiseren, dat wij met elkaar als  

   gemeente allerlei klusjes doen. 

-  14 september is er dienst in ’t Sintrum i.p.v. de Willibrorduskerk 

 

 Sluiting 

– br. P. van der Woude sluit de avond met een dankgebed. 

             

 

 

 

         
 



Ik jou de pinne troch  

 

Myn namme is Antje Hiddema en bin berne op 1 maart 1978 as tredde dochter 

fan Adolf en Jantje Hiddema. Us heit wie boer mar dochs wennen wy net op 

de buorkerij mar yn in gewoan hûs oan de Stasjonswei en brûkte ús heit mei 

syn broers it âld stasjon oan de oare kant fan de dyk as loads foar harren 

akkerboubedriuw. Wy bin as famylje hjir yn Holwert ticht mei elkoar opgroeit 

en der wie altiten wol aksje. Doe’t ik âld genôch wie, moast ik yn de fakânsjes 

ek meihelpe mar op de trekker ride mochten wy as froulju net.  

 

Doe’t ik lyts wie, mocht ik gauris útpike. Sa ek op in sneintemiddei doe’t ús 

mem mei myn susters nei tsjerke wie en ús heit op my passe soe mar yn sliep 

fallen wie. Ik bin toen nei tsjerke rûn en fia de middendoar de tsjerke 

binnengien en ha de dûmnje lûdop frege at ús mem der ek wie. Beppe hat my 

gau de tsjerkebank ynlutsen mar myn sus koe wol troch de grûn gean. Ik tink 

dat ús heit raar wekker wurden is. 

 

Ik ha noch nei de kleuterskoalle Under de 6 west mar doe’t ik nei de legere 

skoalle gie, ûntstie al redelik gau de basisskoalle en kamen kleuterskoalle en 

legere skoalle by elkoar. Ik siet op volleybal en kinderkoor Sjong mar ta.  

 

Nei de basisskoalle gie ik nei it VWO yn Dokkum en gie der wer in nije wrâld 

foar my iepen. Ek de iene wike kategisaasje en de oare wike nei klub kaam 

derby. Nei it VWO ha ik in blau moandei Rjochten studearre mar dat wie niks 

foar my en bin nei in pear wiken gau nei de  HEAO oerstapt. As bybaan 

wurke ik yn dy tiid by de Friesland Bank.   

 

Op 17 jannewaris 2000, in heal jier neidat ik myn HEAO diploma behelle hie, 

is ús heit hommels ferstoarn noch mar 53 jier âld. En sa stie ús libben ynienen 

hielendal op de kop. Nei al dy jierren fielt it noch as de dei fan juster en kin jo 

der noch net by…  

 

Koart dernei koe ik tichterby wurk krije by de Rabobank yn Damwâld en der 

ha ik rûm 16 jier wurke as Kredietbeoordelaar Bedrijven. Troch de 

reorganisaasje by de Rabobank rekke ik boppetallich. Fia fia kaam ik yn it 

sekretaressefak terjochte en de lêste jierren wurkje ik foar it detasjeringsburo 

Kenonz en wurd ik útstjoert nei gemeenten en semi-oerheid wer tydelik ferlet 

is oan understeuning foar direksje, management of projekten. Dit is hiel 

ofwikseljend wurk mar mei as niediel de somtiden lange reistyd.  

 

Sa at de measten wol witte, bin ik troud mei Kees Anne Fennema en ha wy 

trije bern fan ûnderwilens alwer 14,16 en 18 jier âld. Wy wenje krekt bûten 



Holwert yn it moaie Waaxens. Echte hobby’s ha ik op it heden net mar ik 

fermeitsje my wol. Ik meitsje no noch eltse moanne it tsjerkeblêdsje, ha 

ferskeidene jieren leiding jûn oan de kindernevendienst en bin earder ek 

ouderling notuliste west.  

 

En dyjingen dy’t noch mear fan my witte wolle, komme mar in kear del foar 

in bakje.  

 

Ik jou de pinne troch oan Jappie Banga 

 

 

 

 

Nieuws van de kindernevendienst 

 

Hallo allemaal,  

 

Zondag 5 oktober is er weer kindernevendienst! 

Het thema van deze zondag is "rotsvast".  

 

God wil voor ons ook zijn als een rots.  

 

"Jezus is de rots waarop ik bouw,  

Hij is een vriend van wie ik hou. 

Niets en niemand kan mij scheiden, 

van de Heer die ik vertrouw".  

 

En om niet te vergeten dat de Heer onze rots is, onze steenrots waarbij je altijd 

mag schuilen, maken we daar een gezellige knutsel bij.  

 

Tot zondag 5 oktober! 

 

Groetjes Nynke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMEENTEAVOND OP 24 NOVEMBER 2025 

 

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeenteavond op maandag 24 

november om 19.30 uur in ’t Sintrum. 

We bespreken dan de financiën en wat verder ter tafel komt.                      

Wilt u wel aanwezig zijn, maar liever niet ’s avonds nog over straat, 

dan kunnen we u ophalen.          

Geef het even door aan de scriba, 562371 en dan zorgen wij  voor 

vervoer.                                      
 

 

 

Regionale gespreksgroep 

 

Dit jaar gaat voor de vierde keer de regionale gespreksgroep van start. We 

hopen opnieuw dat velen de weg naar Easternijtsjerk vinden om aan deze 

gespreksgroep deel te nemen. De opzet van dit seizoen is hetzelfde als vorig 

seizoen (waarom zou je wat goed is veranderen?): 

- Deelname is vrijblijvend, je kunt dus zo vaak komen als je wilt en instappen  

  wanneer je wilt. 

- De gespreksroep komt maandelijks bij elkaar (oktober 2025 t/m maart  

  2026). 

- Op donderdagavond van 19.30 uur t/m 21.30 uur in It Koetshûs te  

  Oosternijkerk. 

- De data zijn: 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari,  

  19 maart. 

 

We gebruiken het boekje ‘Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen 

van Jezus’ geschreven door Bernard Reitsma. Zoals de titel aangeeft 

behandelen we dit jaar dus een aantal bekende en minder bekende 

gelijkenissen van Jezus. Wat heeft Jezus met de verhalen duidelijk willen 

maken? We hopen er met elkaar achter te komen. Per avond staan één of twee 

gelijkenissen centraal. Voor deelname hoeft het boekje niet te worden 

aangeschaft, maar is natuurlijk nooit verkeerd.  

 

Ook nu worden de inleidingen verzorgd door verschillende voorgangers uit de 

dorpen. We hopen op een grote belangstelling. Jij komt toch ook?! 

 

Betty Poleij 

ds. Geert van Wieren 

 



 

Privacywetgeving 

 

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een 

privacyverklaring opgesteld. 

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, 

ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.                                                                                   

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd. 

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw 

naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u 

dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat. 

 

 

 

 

 

Deeltje 
 

Het is mooi om af en toe eens te mediteren 

over je eigen plaats in het totale alles, 

in alles wat onze ogen waarnemen: 

zeeën, land en wolken, zonnen, manen en sterren, 

bergen en dalen, rivieren en wouden, bomen, 

dieren, planten, bloemen. 

 

Het is goed jezelf eens te zien 

in dat onuitsprekelijke alles 

om je tot het besef te voeren 

dat je slechts een deeltje bent in het geheel, 

maar wel een noodzakelijk deeltje. 

 

In je kleine hulpeloze lichaam 

de grote alles-wereld van God voelen 

maakt je niet kleiner,  

maar innerlijk groter. 
 

Toon Hermans - Uit de ongepubliceerde bundel ‘In het licht van de stilte 

 

 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: G Bilker Elbasterwei 25 tel. 562395 

2e preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, Brantgum,     

                               tel 06-53817896 

Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017 

Penningmeester: F. Vellema, Beyertstritte 85 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: A Talsma Fjildbuorsterwei 6 Brantgum, tel 06- 53817896 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwert 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 
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Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: N. Teertstra, Achter de Hoven 7, tel. 06-23374114 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 100 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Fam. v.d. Boon, Elba 7, tel.nr. 06-10426085 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

Adres: Gama 7, Holwert  

Email: ledenpknholwerd@gmail.com 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en       

worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht. 

mailto:ledenpknholwerd@gmail.com

